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NIEUWSBRIEF  zondag 3 mei 2026 
Zondag Cantate  Kleur

 Organist
 Koster
 Lector

wit
Voorganger  ds. Tineke v.d. Rest-Werner Peter Simons
0uderling  Reina Hermans Eric de Doelder
Diakenen  Frans van Dixhoorn en Ann Stuij Piny Pol
Technici  Christian Sijbinga en Bram Jansen  Schriftlezing Ps.66:1-9, Joh.14:1-14
Collectes  1. KIA Werelddiacon. Myanmar-kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht       

2. Kerk           3. Onderhoud
Bijzonderheden  Koffiedrinken en Samen spelen in het Oranjekwartier na de dienst.

Vandaag gaan de bloemen met een groet van ons allen naar  
mevr. Selma van Genderen.

Diaconale collecte Noodhulp Myanmar
Op 5 mei vieren we, dat we al 80 jaar in vrijheid leven. Veel mensen op deze wereld leven in een 
situatie van oorlog of geweld. Daarom collecteren we vandaag voor mensen die lijden onder het 
langdurige - en vaak vergeten - conflict in Myanmar. Sinds het leger in 2021 de macht overnam, 
neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht 
geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan de vluchtelingen, 
die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken. Vanuit de kliniek en via mobiele 
klinieken in de gehele grensstreek krijgen de mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, 
hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan. 
Kerk in Actie ondersteund deze organisatie, Helpt u mee? Alvast bedankt!

Spaardoel kinderen 2026
We sparen voor een wipkip in het Oranjekwartier, omzien naar elkaar, samen spelen in de buurt, 
spaart u mee?!  Donaties kunt u geven via het kistje achter in de kerk of via de Appostel-app.

De Ontmoetingskinderen
Net als vorig jaar willen we ook dit seizoen weer samen spelen in het Oranjekwartier.
Elke eerste zondag van de maand (tijdens het koffiedrinken in de kerk) zal het Oranjekwartier voor 
ons open zijn. We mogen dan via het hek aan de zijkant naar binnen. We nemen koffie/thee en fris 
mee. Natuurlijk mogen ook andere ‘koffie/thee drinkers’ uit de kerk in het Oranjekwartier komen. 
De data zijn: Zondag 3 mei, Zondag 7 juni, Zondag 5 juli, Zondag 2 augustus, Startzondag
(datum nog niet bekend), Zondag 4 oktober (laatste keer)
We hopen jullie allemaal te zien om lekker samen te spelen en elkaar te ontmoeten, gezellig.

Gebedskring op maandag 4 mei bij de fam. Simons, Kristaldreef 7.
Op 4 mei houden we weer een gebedsbijeenkomst met elkaar. Ieder die met ons mee wil bidden 
voor de mensen om ons heen, de nood in de wereld en alles wat gebed nodig heeft, is welkom.

Koffiedrinken vrijdagmorgen 8 mei in de Ontmoeting
Vanaf 10 uur bent u van harte welkom. Veel groeten en tot dan. Lian en Corrie,



Voedselbankproject voor de Voedselbank in Zeeuws-Vlaanderen  
Helpt u mee om mayonaise en ketchup in te zamelen in de krat in de hal. Alvast bedankt.

Muzikale avond over het leven van Etty Hillesum op 8 mei in Hoek.
Vrijdag 8 mei komen de Sunshine Cleaners naar de Protestantse gemeente, Langestraat 6, Hoek.
Aanvang 19.30 uur, toegang vrij. Zij verzorgen een muzikale avond over het leven van Etty Hillesum.
Ook is professor Klaas Smelink aanwezig, die haar dagboeken heeft uitgebracht.

Hulpvraag vanuit aan-z.
Vanuit aan-z is de volgende hulpvraag binnen gekomen. Het betreft een man, die actief bezig is zijn 
verslaving te overwinnen. Een belangrijke drijfveer hierin is zijn vader, die ernstig ziek is als gevolg 
van kanker en wiens gezondheidssituatie momenteel ernstig verslechtert. Hij heeft zijn vader beloofd 
zijn woning op orde te brengen en hiervan foto’s te kunnen laten zien. Het vervullen van deze belofte 
betekent veel voor hem en vormt een sterke motivatie binnen zijn herstelproces. De woning is licht 
vervuild en dient gereinigd te worden. Door jichtklachten in zijn knie is het voor hem lichamelijk lastig 
om deze werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Hierdoor loopt hij vast, terwijl zijn wens 
om dit in orde te maken oprecht en groot is. Vanwege de gezondheidssituatie van zijn vader is het 
van groot belang, dat deze ondersteuning op korte termijn kan plaatsvinden. Is dit iets waarbij u kunt 
helpen?  Geef het door via diaconie@pgterneuzen.nl of 06-41663492, of spreek ons even aan. 
Heel fijn als we iemand kunnen vinden!

Studiebijeenkomst ds. Henk Poot van Christenen voor Israël op 19 mei in Terneuzen.
Onderwerp: Is Jezus nog met Israël verbonden.
De aanvang is 19.30 uur en er is een verkoop van producten uit Israël. 
Vooraf opgeven is verplicht en kan via cvi.nl/agenda. Kort voor 19 mei ontvangt u de exacte locatie.
Thema: hoe kijken we als kerk aan tegen de plaats van Israël? Wat is de relatie tussen de kerk en 
Israël? Als Jezus niets met Israël/het Joodse volk heeft, dan is die relatie natuurlijk anders, dan dat 
Jezus wel iets met hen heeft. De wijze waarop wij als Christenen hier tegenaan kijken, heeft duidelijk 
consequenties. Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël. 
Hij studeerde theologie in Utrecht en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. 
Hij is een veelgevraagd spreker en leidt regelmatig groepen rond in Israël.

Inspiratieavond op 3 juni: Geloof in de gevangenis.
“Want ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. De tweede inspiratieavond komt eraan! 
Op woensdag om 19.30 uur ontvangen we Katrien van de Wiele in onze kerk. Zij werkt als 
justitiepastor in de gevangenis in Middelburg. Katrien is een natuurlijke spreker en zal haar 
ervaringen en anekdotes met ons delen: Vertellen over geloven in de gevangenis. Toen gevraagd 
werd: `Justitiepastoraat, is dat niets voor jou?’ Heb ik meteen geantwoord: `Nooit!`  Ik heb namelijk 
een bloedhekel aan opgesloten zitten. Toen jaren later de vraag kwam: `Wil je af en toe de viering in 
de gevangenis verzorgen op zaterdagochtend?` Dacht ik: `Och, af en toe, een zaterdagochtend…
En zo kwam Katrien in de gevangenis. Maar vooral liet ik me raken door de mannen. Mannen die een 
spoor van vernielingen achterlaten. Daden soms te verschrikkelijk voor woorden. En toch, die 
mannen zijn ook maar `gewone` mannen. Mannen met een geschiedenis, een ziektebeeld, mannen 
die zich hebben laten meeslepen of gewoon kapot zijn gemaakt en daardoor nu ook anderen kapot 
maken…..Mannen die papa zijn of opa’s…jong, oud, van hier of ergens al dan niet ver weg. 
Mannen op zoek naar stilte, houvast, God, even uit de cel, een beetje goede moed, een beetje 
menselijkheid…Op zoek naar iets of iemand/iemand die het leven draagt. Soms ook naar een 
makkelijke weg uit alle ellende. Mannen opzoek naar hoop, maar hoop is ook ruw en rauw, pijnlijk 
confronterend…

Zondag 10 mei 2026:  
Voorganger:      Ds. Willem Peene     Tienerkerk
Collecte Diaconie: Zending Kenia, meer vrouwelijke predikanten in het ambt
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