
                                                                          

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vóór donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl 
Meer kerkelijke informatie op www.pgterneuzen.nl 

Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio 
 

 

NIEUWSBRIEF  zondag 3 maart 2024 
 

                    3de zondag 40 dagentijd   Kleur    Paars 
Voorganger Ds. Willem Peene  Organist                           Peter Simons 
Ouderling van dienst Anemarie Koppelaar  Koster Henk van der Vaart 
Diaken  Ann Stuij en Marjan Geertse  Lector 

     
Tamara Platteeuw 

Technici van dienst  Christian Sijbinga, Cees Cosijn  Schriftlezing     Johannes 12: 12-36 

Collectes 1. Kerk in Actie: zending Libanon          2. Kerk        Uitgang:  Onderhoud 
   
De bloemen gaan deze week met een hartelijke groet van de gemeente naar:     
Familie Hovinga-van der Meer, Terneuzen. Post is ook welkom. 
 
Project kindernevendienst:  ‘Wat goed dat jij er bent!’ van Kind op Zondag.  
In het veertigdagentijdproject van dit jaar vieren we de nabijheid van andere mensen en van God in ons 
bestaan. In de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan. 
Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om samen te genieten van het leven, maar ook om 
elkaar te troosten en te steunen als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat God naar 
mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg naar Gods koninkrijk.   
We bekijken en lezen elke zondag het projectboek. Zondag 24 maart hopen we palmpaasstokken te 
maken. En zondag 31 maart vieren we natuurlijk samen het paasfeest. Vieren jullie dit met ons mee?  
 
Collecte-informatie: voorjaarszending Kerk in Actie 

Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten 
in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en 
de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologiedocent en 
studentenpastor. 
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun 
geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en 
kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor 
belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de 
christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis. Door te geven 
aan de eerste collecte steunt u het werk van Wilbert Saane aan de theologische opleiding in Beiroet. 
 
Gebedskring 
Morgen, maandag 4 maart, hopen we als gebedskring weer bij elkaar te komen. We komen bij elkaar bij 
Loes Goossen, Lorentzlaan 22, van half 2 tot half 3.   
We lezen een stukje, zingen een lied en bidden voor de zieken, eenzamen en de nood wereldwijd. 
Ook kunt u gebedsonderwerpen doorgeven via e-mailadres loesgoossen@gmail.com 
 
 
Luisteren naar een klokkenluider 

mailto:loesgoossen@gmail.com


Woensdag 6 maart willen wij gaan luisteren naar een klokkenluider. Karl Barth vergeleek zichzelf met 
iemand die op de tast een donkere toren beklom. Hij meende en leuning te vinden voor houvast. Het 
bleek echter een klokkentouw te zijn. Het bronzen geluid weerklonk over de gehele stad. Zo ervoer hij de 
impact van zijn boek dat hij al zoekend en tastend geschreven had: Der Römerbrief. Hij kon niet 
vermoeden dat zijn boek zoveel beroering zou veroorzaken in het ingedutte christendom van die dagen. 
Aanstaande woensdag om 10.00 uur willen wij een (uit het Duits vertaald) gedeelte gaan lezen en 
bespreken. Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom op de Karl Barth-kring om eens een kijkje te 
nemen. Ds. Willem Peene 
 
Koffiedrinken 
Vrijdagmorgen 8 maart is er weer koffiedrinken in de Elimkerk. U bent van harte welkom vanaf 10 uur. 
Groeten en tot dan. Corrine en Corrie. 
 
Muziekdiensten 2024 en oproep zangers zondag 17 maart 
We werken met een jaarthema: het Onze Vader. Iedere dienst gaan we door middel van liederen en 
lezingen wat dieper in op een stukje uit het welbekende gebed. We willen een nieuw lied leren uit het 
liedboek (lied 369B Onze Vader in de hemel). Ik wil daarom graag weer een zanggroep formeren. 
Aanmelden kan via info@annemariekoppelaar.nl of spreek mij even aan na de dienst. We repeteren 
vandaag en zondag 10 maart na de dienst. Groet, ook namens ds. Peene, Annemarie Koppelaar 
 
Voedselbankproject 
We zijn erg blij met het aantal eierdozen dat tot nu toe ingeleverd is voor de voedselbank. Echter heeft er 
een aantal malen een doos MET eieren gestaan. Deze hebben we ook wel bij een gezin afgeleverd, maar 
het is de bedoeling dat er ALLEEN LEGE dozen ingezameld worden. We gaan nog door tot zondag 7 april. 
De melkinzameling loopt ook goed. Alvast hartelijk dank zover. Namens de diaconie Rianne Dreves 
 
Spaar mee! Voor de restyling van de benedenruimte van onze kerk  
- Verkoop  van paasstukjes op 15 maart 
- April 2e soepactie i.s.m. Kerk en Keuken 
- inleveren van lege statiegeldflessen (hal) 
 
Busreis EO Jongerendag 1 juni Ahoy Rotterdam 
Ook dit jaar vertrekken er weer een aantal bussen vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar de EO Jongerendag. 
Wil jij ook mee? Geef je dan nu op via deze link: https://forms.gle/j2nrjPXxEc1i8mTk7 
Wil je niet op het veld staan, maar liever met zijn allen bij elkaar zitten op de tribune? Stuur dan een 
mail naar jeugdwerk@ngkzaamslag.nl dan worden alle kaartjes in één keer besteld. 
 
Opwekking gaat dit jaar weer door van 17 t/m 20 mei.                                                                                   

We willen als groep een veld reserveren op de camping. Het is van belang dat we ons tijdig opgeven.                                                             

Als er kinderen meewillen zonder ouder(s) of iemand die verantwoordelijk is, dan graag eerst even 

overleg. Opwekking eist namelijk dat er een 18+ persoon verantwoordelijk is.                                                

Meer info: Christian en Esther (06-24813809) / Nico en Bianca (06-25054954). 

 
Workshop geloofsopvoeding 11 maart om 20.00 uur in Nieuwvliet 
Deze avond is bedoeld voor ouders, grootouders, die (klein)kinderen hebben in de leeftijd van 4 tot 12 

jaar. Hoe doe je dat: geloven en opvoeden. Locatie: Dorpshuis, St. Pieterstraat 3, Nieuwvliet.  

www.hervormdegemeentenieuwvliet.nl   info@hervomdegemeentenieuwvliet.nl  
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