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REy De Ontmoeting

Protestantse gemeente te Terneuzen

NIEUWSBRIEF zondag 22 maart 2026

5¢ zondag 40-dagentijd Kleur Paars
Voorganger ds. Huub Smeets Organist Peter Simons
Ouderling Albert Platteeuw Koster Jan Moeliker
Diakenen Frans van Dixhoorn, Ann Stuij Lector Ann Stuij
Technici Christian Sijbinga | John & Jesse Oostdijk  Schriftlezing Lucas 22: 54—62
Collectes 1. De Luisterlijn 2. Kerk 3. Onderhoud
M.m.v. de liturgische zanggroep

Vandaag gaan de bloemen met een groet namens ons allen naar

mevr. G.A. van Es-van Eck, ... en naar
mevr. Amanda Klompien....

Diaconale collecte 22 maart: De Luisterlijn

De Luisterlijn (tel 088 0767 000) is een telefonische hulpdienst waar mensen anoniem (24/7) terecht
kunnen met alles wat hen bezighoudt. Het kan overal over gaan.

Er wordt oprecht geluisterd en er wordt niet geoordeeld.

Het is een landelijke organisatie met 1500 vrijwilligers (waarvan 70 in Zeeland) die grondig geschoold
worden vooraleer ze zelfstandig aan het werk kunnen. Vervolgens zijn er trainingen toegespitst op
specifieke onderwerpen zoals bv. rouw en verlies of psychische problemen.

De Luisterlijn is laagdrempelig en, gezien de drukte op de lijnen, heel hard nodig.

Hulpvraag vanuit ‘aan-z’:

Vanuit de diaconie hebben we een hulpvraag ontvangen via ‘aan-z’. Het gaat om een jonge moeder
met een tweejarige dochter, zonder netwerk om op terug te vallen. Hun appartement is inmiddels
grotendeels op orde, maar er is nog één wens: het in orde maken van de kinderkamer. Zij zou haar
dochter graag een fijne en opgeknapte kamer geven, maar is zelf niet goed in staat om dit te
realiseren. De benodigde materialen, zoals muurverf, zijn wel aanwezig. Zijn er vrijwilligers die
zouden willen helpen bij het opknappen van deze kinderkamer? Voor meer informatie, neem contact
op met Frank Steenbergen: diaconie@pgterneuzen.nl of 06-41663492.

Uitnodiging gespreksmiddag voor maandagmiddag 23 maart in de Zoutvliet

Op maandagmiddag 23 maart 2026 is er een gespreksmiddag in de Zoutvliet rondom ouder worden.
Ontmoeting, filmpjes, muziek en een passende Bijbeltekst.

U bent welkom van 14.30-16.30 uur. Neemt u uw liedboek en uw Bijbel mee?

Leontien de Muijnck

Vrijdagmorgen 27 maart — koffiedrinken in de Elimkerk
Vrijdagmorgen 27 maart drinken we weer koffie in de Elimkerk. Komt u ook ?
Vanaf 10 uur bent u van harte welkom. Graag tot dan. Corrine en Corrie.

Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u vddr donderdag 18.00 uur mailen naar nieuwsbrief@pgterneuzen.nl
Meer kerkelijke informatie op www.pgterneuzen.nl
Via KerkTV en KerkRadio zijn onze kerkdiensten zijn ook mee te beleven. Zie www.pgterneuzen.nl/kerktv_en_kerkradio
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Ronde 3, wie doet er mee zaterdag 28 maart ?

De derde schoonmaakochtend staat voor de deur. Dankzij de vorige rondes — hopelijk heeft u het al
gemerkt — ziet het kerkgebouw er al een stuk frisser uit. Op zaterdag 28 maart gaan we verder met
de volgende poetsronde.

Wie mee wil doen: we beginnen om 09.00 uur. In de hal zal weer een schoonmaaklijst ophangen,
waarop u kunt aangeven welke taak u wilt oppakken. Neem een emmertje en een doekje mee; de
rest staat klaar. Ook als u maar even kunt helpen, bent u van harte welkom. Tussendoor is er koffie,
thee en iets lekkers. Samen houden we ons gebouw schoon, fris en gastvrij!

Groeten van Carin Willemse en Nicole Bakker

Het Veertigdagen project van de kindernevendienst

Met het project ‘Locatie Jeruzalem’ bereiden we ons voor op het feest van Pasen.

Tijdens de Veertigdagentijd volgen we Jezus op zijn weg door Jeruzalem, van zijn intocht tot zijn
opstanding. We volgen Hem op zijn weg naar Pasen.

Normaal komen de verhalen uit de Stille week niet aan bod bij de kindernevendienst, want dan vieren
we de ene zondag Palmpasen, en de volgende zondag is het al Pasen.

Daarom is dit jaar bewust gekozen voor een andere invulling (behalve met Palmpasen, dan wijken we
een beetje af van het programma, omdat we met de kinderen wel Palmpasenstokken gaan maken).

Vandaag lezen we dat Jezus gevangengenomen is. Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent en hij is
verdrietig als hij beseft wat hij gedaan heeft.

In de kerk is er een grote poster, waarin we de weg die Jezus aflegt kunnen volgen. Ook is er een
animatie met het projectlied.
Het refrein zingen we mee met het filmpje, het couplet is meer een luisterlied.

Paasvroegdienst en paasontbijt op zondag 5 april

Ook dit jaar zal er een paasvroegdienst zijn met Pasen om 7.30 uur. Hierna is er een paasontbijt om 8.15
uur. Voor de Paasvroegdienst hoeft u zich niet op te geven, voor het ontbijt graag wel. Hierover volgt
later meer info.

Inschrijven Levelkamp 17-18-19 april

De inschrijvingen voor Levelkamp zijn geopend. Een weekend vol sport, spel, gezelligheid en goede
gesprekken over het geloof. Vergeet je vooral niet aan te melden voor het leukste kamp van de kerk

en neem ook gerust een vriend of vriendin mee. Het thema is dit jaar 'No filter'.

Voor wie? Alle jongeren vanaf groep 7.

Kosten: 40 euro p.p.

Inschrijven kan via de website https://www.pgterneuzen.nl/ of via het inschrijfformulier in de Appostel-
app (bericht 16 februari).

Zondag 29 maart:

Voorganger: Ds. Willem Peene

Collecte Diaconie: Kerk in Actie Werelddiaconaat Rwanda - Met zusters werken aan gezond eten
Bijzonderheden: Palmzondag
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